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Harlan wordt op 15 juni 1920 in Toronto geboren als zoon van George 

Mervin Keely and Georgina Keely-Davidson, uit Toronto.  

Hij  studeert vanaf september 1940 aan het Canadian Officers Training 

Corps aan de universiteit van Toronto. Harlan spreekt vloeiend Engels en 
Frans; hij is lid van de United Church of Canada. 

 
 

Hij meldt zich aan voor het leger op 11 augustus 1942 in Hamilton, 
Ontario. Hij volgt de officiers opleiding in Aldershot, Nova Scotia en wordt 

op 21 mei 1943 bevordert tot Lieutenant in Sydney, NS. Op 15 juli 1943 
trouwt hij met Joan Spencer Kinner, uit Toronto. 

 

Op 6 oktober 1943 wordt hij toegevoegd aan de Commandant Staff van 

de Infantry in Vernon, British Columbia. Waar op 9 april 1944 zijn zoon 

Harlan David wordt geboren in het Vernon Jubilee Hospital. 

 
 

Dan wordt hij ingescheept naar het Verenigd Koninkrijk, waar ze op 6 
september 1944 aankomen. Hij gaat vervolgens op 18 november weer 

aan boord naar Italië, waar hij tot 20 februari 1945 blijft. Daarna gaat hij 
weer aan boord en zet op 22 februari voet aan land in Frankrijk, waarna 

hij deelneemt aan de strijd in Noord West Europa. 



 

Harlan sneuvelt op maandag 16 april1945 om 13.00 uur samen met de 
‘First Nation’ Pte Maxwell King, die ook sneuvelt, terwijl zij op patrouille 

zijn om de Harskamp kazerne bij Otterlo te zuiveren van vijandelijke 

elementen als zij in een hinderlaag lopen. 
 

De rest van de patrouille keert terug naar veilig gebied, rapporteert het 
incident en keert vervolgens terug om het gebied om het gebied in 

handen te krijgen door de vijand te verdrijven. 
 

  
Harlan wordt slechts 24 jaar oud. Hij wordt tijdelijk begraven in Otterlo en 

op 3 oktober 1945 herbegraven op de Canadese oorlogsbegraafplaats in 
Groesbeek, graf XIV. H. 7. 

 
 

Harlan’s onderscheidingen: The 1939-45 Star; The Italy Star; The War 
Medal; The CVSM & Clasp 

 

Op zijn grafsteen staat:  
 

The Lord is my shepherd 
 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

Levensverhaal Edwin van der Wolf, voor Faces To Graves. 

Bronnen: 

Commonwealth War Graves Commission 

Library and Archives Canada 

Foto Canadian Virtual War Memorial 



 

Ter nagedachtenis aan hun zoon lieten zijn ouders deze glas-in-lood 

ramen in de Forest Hill United Church in Toronto plaatsen. 

 

     

 

 

 

 


